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__________________________________________________ 

De spreeKBallON  

Vakantie  
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen 

zich even kan losmaken van het gareel 
van de zorg en de verantwoordelijkheid 

dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 

 
Geef mij een hart dat klein is als een kind 

de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon 
dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in 

de ondergaande zon. 
 

Geef mij een hart dat nog kan luisteren 
naar de vogels en kan glimlachen 
bij de verre geluiden van koeien 

als de morgen begint. 
 

Geef mij een hart, een open hart 
en open handen om naar de mensen toe te gaan 

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen 
van hun vriendschap als de avond valt. 

 
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen 

en dan is het feest al begonnen. 
 

Geniet van een zonnige en deugddoende vakantie!! 
 

Het team van KBO Nederename 



Beste ouders 
 
De laatste dagen van het schooljaar 2017-2018 zijn bezig.  Ons 
ÔÈÅÍÁ Ȱ %r zit muziek in jou.Ȱ ×ÅÅÒËÌÏÎË ÈÅÔ ÈÅÌÅ ÊÁÁÒȢ  -ÅÎ ÚÅÇÔ 
dat muziek verbindt, heelt en nog veel meer dingen met een mens 
doet (zÉÅ ÏÏË ÓÔÕËÊÅ ÅÖÅÎ ÓÔÉÌ ÓÔÁÁÎ ȣ).  Ik hoop dat onze kinderen 
en ook ons team dit mochten ondervinden doorheen het hele jaar.  
Ons schooljaar was één grote muzikale compositie.  Vanaf 
september kropen we in het vel van de componist om creatief mee 
te schrijven aan de partituur.  Al zingend sloten we in december 
het 1ste trimester af met kerstliederen.  We wilden wat warmte 
brengen in de koude wintermaanden. 
In januari maakten we het goede voornemen om, ondanks alles, te 
blijven oefenen en repeteren.   
Melodieën, mensen en gebeurtenissen kunnen diep raken.  De 
wake van de ÆÁÍÉÌÉÅ +ÁÄÒÉÊÁ ÅÎ ÈÅÔ ÌÉÅÄ Ȱ7e want you to stay.Ȱ 
gebracht door de kinderen zinderde na en straalde een warme 
gloed uit in de winterperiode van februari. 
In maart gaven we met ons optreden een staaltje van groepsgeest 
en samenwerking, noodzakelijke dingen om op dezelfde golflengte 
te komen.  We oogstten daar applaus van een jaar lang 
enthousiaste bezieling en gedreven inzet.  We mochten daar ook 
ondervinden wat gedeeld leiderschap kan betekenen.   
In de vastentijd trokken we ons in stilte terug om te herbronnen 
en ons leven rijker te maken. 
In mei was er ons muzikaal schoolfeest dat met een warme en 
sfeervolle uitstraling de ziel van onze school bloot legde. 
7Å ÇÁÁÎ ÎÕ ÈÅÔ ÓÃÈÏÏÌÊÁÁÒ Ȱ ÍÅÔ ÂÒÉÏ Ȱ ÁÆÓÌÕÉÔÅÎ ÅÎ ×Å ÌÁÔÅÎ ÄÅ 
talenten van onze kinderen de apotheose vormen van ons 
geslaagd muzikaal schooljaar. 
Dankbaar dat ik de dirigent mag zijn en de toon mag aangeven.  
Zonder mijn koorleden echter sta ik nergens. 
Laat nu de vakantie maar komen! 
Alvast tot 3 september! 
 
Katrien De Smet 
Directeur 



%Ò ÚÉÔ ÍÕÚÉÅË ÉÎ ÊÏÕȣ  ÏÎÓ ÔÈÅÍÁ ÖÁÎ ÄÉÔ ÓÃÈÏÏÌÊÁÁÒȣ 
%ÖÅÎ ÓÔÉÌÓÔÁÁÎȣ 
 
Straks komen de festivals er weer aan! 
Van rimpelrock tot folkfestival 
van groot naar klein, 
voor oud en jong. 
Over alle kleuren en  
levensbeschouwingen heen 
verbindt muziek mensen. 
 
Een publiek kan over 
alle verschillen heen 
een eenheid vormen. 
Duizend stemmen, één lied! 
Die samenhorigheid zie je  
in bijna elke happening 
naar voor komen. 
Of het nu gaat om een schoolfeest, 
een eindejaarsbal, een benefietoptreden 
of de groots opgezette festivals, 
altijd komt die verbindende kracht naar boven. 
Los van welke aard ook, 
over alle verschillen heen 
vinden mensen elkaar 
in het samen muziek maken 
en/ of samen muziek beleven. 
Zulke happenings slagen er zelfs in 
om ons boven onszelf te laten uitstijgen. 
Het draait niet meer om het IK, 
maar om het Wij-gevoel. 
Denk maar aan Music for Life! 
Iedereen wil daar op één of andere manier 
bij betrokken zijn. 
We worden geraakt 
door iets groter dan onszelf. 
 



&ÅÓÔÉÖÁÌÍÏÍÅÎÔÅÎ ËÕÎÎÅÎ Ȱ ÈÅÌÅÎÄ Ȱ ÚÉÊÎȢ 
Of het nu gaat om een hardrock en metal festival, 
Gregoriaanse festivals, choral evensongs 
ÏÆ ÃÁÎÔÁÔÅÄÉÅÎÓÔÅÎȣ 
Vanuit een diepe verbondenheid 
ontstaat een intens gevoel 
van dankbaarheid en vreugde. 
Dat merk je ook na al die happenings! 
$Å Ȱ ÏÎÔÒÏÅÒÅÎÄÅȱ ÂÅÅÌÄÅÎ 
op het einde van een lange festivalnacht, 
het slotstuk van een schoolfeest, 
het laatste nummer van een dansfeest. 
 
&ÅÓÔÉÖÁÌÍÏÍÅÎÔÅÎ ËÕÎÎÅÎ Ȱ ÖÅÒÂÉÎÄÅÎÄ Ȱ ÚÉÊÎ. 
Verbondenheid die beklijft 
en die je verder kan stuwen, 
zelfs over grenzen van ziekte en pijn. 
(ÅÔ ÉÓ ÍïïÒ ÄÁÎ ÅÖÅÎÔÊÅÓ ÄÅ Ȱ ËÉÃË Ȱ 
van adrenaline voelen. 
Jongeren en ouderen getuigen 
dat muziek echt verbindend kan werken. 
 
5ς ÚÅÔÔÅ ÈÅÔ ÃÏÎÃÅÒÔ Ȱ ,ÉÖÅ ÉÎ 0ÁÒÉÓ Ȱ ɉÎ.a.v. de aanslagen in Parijs ) 
ÉÎ ÍÅÔ ÈÅÔ ÎÕÍÍÅÒ  Ȱ /ÎÅ ÌÉÆÅ Ȱ ÅÎ ÚÅ ÈÏÅÆÄÅÎ ÚÅÌÆ ÎÉÅÔ ÔÅ ÚÉÎÇÅÎȟ 
het publiek nam het over. 
Een moment dat naar de keel grijpt. 
Een ode aan de kracht van verbondenheid in muziek, 
over alle grenzen heen. 
Een filmpje op You Tube toont solidariteit en meevoelen met alle 
slachtoffers van terreur en geweld. 
Muziek is een positief, profetisch antwoord. 
 

 

 

 

 



Deze brief en fotoõs hebben wij ontvangené 

 

 

 



 



Op het schoolfeest was er terug een 

wedstrijd.  

De winnaars waren Bjorn Lambeets en 

Dieter Boone.  

Zij wonnen een groente - en fruitmand, 

gesponsord door Geert Mestdagh.  

Proficiat aan de winnaars!  

________________________________________________________ 

Berichtje van Juf Sonia. 

Dag hippe vriendjes allemaal 

Ik kom met een vrolijk verhaal 

Misschien hoorde je het al: ik ga trouwen 

Zo kan ik Kathleen voor altijd bij me houwen 

We zeggen ôjaõ op 8 augustus om 15u. in het stadhuis 

Misschien zijn jullie die dag gewoon thuis 

Sommigen vroegen é mogen we even komen piepen 

En drie maal hiep hiep hiepen 

Wil je komen koekeloeren é dat mag 

ook jullie zijn welkom op die dag 

We zouden heel blij zijn om jullie daar te zien 

We hebben zelfs een verrassing voorzien. 

 

Heel graag tot dan!! 

Kathleen en Juf Sonia. 



Talentenshow klas 6! 

 

Carol ς zingt als een echte popster! 

Mateo ς een hardloper eerste klas! 

Ilké ς zo lenig als een kat! 

Dore ς houdt de kerk in het midden. 

Seppe ς tekent zoals een echte kunstenaar! 

Ibe ς krijgt elk paard getemd! 

Siebe ς ƘŀŀǊ ƭŜǾŜƴǎƳƻǘǘƻΥ ΨƭŀŎƘŜƴ ƛǎ ƎŜȊƻƴŘΗΩ 

Lore ς zorgt met hart en ziel voor alles en iedereen! 

Elise ς draagt zorg voor jong en oud op onze school! 

Leko ς laat geen enkel diertje in de steek. 

Robbe ς heeft een groot gevoel voor humor! 

Yander ς onze professor in spé! 

Guiliano ς zet alle tandwielen op een rij. 

Yana ς is gevoelig, maar staat stevig in haar schoenen. 

Emma ς zet zich graag in voor anderen! 

Danaé ς ons creatief meesterbrein! 

Jason ς helpt ons uit de nood! 

Aude ς danst de wereld rond! 

 



 

 


